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Kerkdiensten     
30 november  10.00  ds. M. Zijlstra   1e Advent  
7 december 10:00  mw. ds. R. Baars  2e Advent 
14 december 10.00  ds. E. v/d Berg-Strijker 3e Advent 
19 december 19.30  Kleingelovigen 
21 december 10.00  ds. G. Boer   4e Advent 
24 december 19.30  ds. E.J. Hempenius  Kerstavond 
25 december 10.00  p. L. Teubner   Eerste kerstdag 
4 januari 2026 10.00  p. L. Teubner    
18 januari  11.00   !! ds. E.J. Hempenius / p. J. Grubben 
          een oecumenische dienst in de rk-kerk van Huisseling 
 
 Mocht er oppas nodig zijn, dan wordt dit geregeld. 
 
 De kerkenraad vergadert op maandag 26-11 en 26-01, in ‘de Uitkomst’. 
 
Schoonmaakrooster 
voor 30 november  Matty en Henny vdK  
voor 7 december       Nico en Lens 
voor 14 december  Anneke en Richard           
voor 21 december  Hans en Lisette 
24 en 25 december  Matty en Henny vdK 
voor 4 januari 2026  Anneke en Richard 
 
Aankomende diaconale collecten 
30 november : Rwanda; kwetsbare kinderen een veilig thuis. 
07  december : Libanon; training mensen in thuiszorg. 
14 december : India; kinderen naar school. 
21 december : Nederland;  jongeren en het kerstverhaal. 
24 en 25 dec. : kinderen in de knel; aandacht voor kinderen, oorlogsslachtoffer. 
04  januari 2026 : Oekraïne; noodhulp ouderen slachtoffers. 
18  januari  : Bangladesh; hulp bij klimaatproblemen. 
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Inhoud van deze gemeentebrief o.a. 
Kerkdiensten/Schoonmaakrooster 
Van de kerkenraad 
Wel en Wee 
Van de werkgroep Kleingelovigen 
Van de vrouwenvereniging 
Agenda kerkzaal/De Uitkomst  
Contactgegevens kerkenraad 
 

 
Advent 

 

 
 
De dagen worden korter, de nachten lengen weer.  
We gaan de tijd van de Advent in. Advent betekent komst of naderen.  
Het omslagpunt nadert waarin de dagen weer zullen gaan lengen en de nachten 
weer korter worden. De duisternis zal weer afnemen, wanneer het licht weer 
toeneemt. Want duisternis en licht verdragen elkaar niet. Als het ene komt, wijkt het 
andere, en andersom. De Advent is een goede tijd om wat langer stil te staan bij de 
wederkomst van het Licht, de komst van het goddelijk Licht in ons, dat verlangend 
wacht totdat wij klaar zullen zijn voor zijn geboorte. 
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Advent. Zoals elke zwangerschap heeft ook de tijd van de duisternis een duur, een 
periode van rijping, opdat de vrucht, Gods geboorte in ons, plaats kan vinden. Deze 
duur van de duisternis kunnen we niet overslaan. Zij is ervoor om ons voor te 
bereiden op Zijn komst in en onder ons. Gods nadering tot ons is onze nadering tot 
Hem. Twee wegen die één en dezelfde weg zijn, die elkaars binnenkant vormen. 
Advent, naderende komst, toekomst. 
 
De Bijbel houdt ons voor dat wij mensen van het Licht zijn: ‘Gij zijt een uitverkoren 
geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd 
om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis roept tot zijn 
wonderbaar licht’ (1 Petrus 2, 9). 
 
Wij zijn mensen van Licht. Maar wij vertellen elkaar vaak een ander verhaal. Vanuit 
onze kwetsbaarheid zijn wij lichtgevoelig voor de duistere kanten van het leven. Elke 
dag stellen we ons bloot aan de overtuigende berichten in de media die ons het 
weer laatste ‘nieuws’ brengen dat ons onrustig maakt en verlangend naar rust en 
vrede. Een menselijke vrede die altijd weer voorwaardelijk zal zijn, en niet de vrede 
van God. Onbewust en ongewild raken wij dagelijks afgekeerd van de goddelijke 
kant van ons wezen.  
 
Als mensen van Licht is het onze bestemming om Gods licht in ons leven te 
weerspiegelen, en om onszelf en alles wat we in ons leven ontmoeten, te gaan 
ontdekken als stralen van die dwaze God die ons liefheeft: ‘Van ver komt de HEER 
naar mij toe (zeggend:) Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen.’ 
(Jer. 31, 3). 
Maar levend in onrust en angst raken wij vervreemd van wie we werkelijk zijn en 
verliezen wij het vertrouwen in Gods onvoorwaardelijke bewaring. En zo raken wij 
onbewust en ongewild los van de werkelijke Bron van ons leven en Zijn kracht. Hoe 
moeilijk is het soms toch om de woorden van Jeremia te geloven!  
Zijn wij wel zo belangrijk, zo bijzonder, zo groots? Wil God de onvoorwaardelijke 
Liefde zijn voor ons die zo wankelen in ons vertrouwen?  
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Zelfs iemand als David riep vol verwondering en ontzag uit: ‘Als ik uw hemel zie, 
maak van uw vingers, maan en sterren die Gij daar stelt, wat is de mens dat Gij acht 
op hem slaat, het mensenkind dat Gij U kommert om hem? Dat Gij hem haast 
goddelijke maakt, hem kroont met glorie en luister, Gij hem heersen laat over in de 
maak van uw handen, alles onder zijn voeten legt.’ (Ps. 8,4-7). 
 
In Zijn wereld wandelend, gekroond met glorie en luister, dat is wie we waarlijk zijn 
om te worden. Wij zijn niet door mensenhanden gemaakt, wij zijn de maak van 
Gods handen. Vanaf onze geboorte al schenkt Hij ons Zijn wezen. Wij zijn van God. 
Hij heeft ons gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis. Wij zijn Hem eigen, licht van Zijn 
Licht, de luister van Zijn Glorie.  
 
De weg terug naar onszelf, de bevrijding uit onze onrust en angst en onvermogen 
om durende rust en vrede te bewerken, is de weg terug naar onze Oorsprong.  
Wij vinden onszelf terug in Hem die ons hoe dan ook, als een bemoedigend Licht 
bewaren zal in en doorheen alle duisternis in deze wereld.  
 
Leon Teubner 
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OOGSTDIENST 
Op 2 november hebben we 
de oogst mogen vieren.  
Ds. Boer had een mooie 
dienst verzorgd, hij was blij 
verrast met de mooi 
aangeklede tafel.  
Iedereen heeft na de koffie 
een tas met lekkere groente 
en fruit mee naar huis 
genomen. 
De oogstdienst was weer erg geslaagd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OECUMENISCHE VIERING IN 2026 
Op 18 januari 2026 vieren we weer samen met onze katholieke mede-gelovigen de 
week van de eenheid.  
Deze keer zal de oecumenische viering plaatsvinden in de St. Lambertuskerk te 
Huisseling. 
De voorgangers zijn ds E.J. Hempenius en p. J. Grubben. 
Let op: aanvang is 11.00. Dus een uur later dan we gewend zijn. 
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WEL & WEE 
Hoe we elkaar kunnen helpen en troost vinden 

Soms zijn de omstandigheden moeilijk en blijven we met vragen zitten: 
waarom moet alles lopen zoals het loopt? 
Waarom is er pijn, aftakeling en leed in de wereld? 
Een eenduidig antwoord daarop heb ik niet. 
Toch mogen we elkaar helpen om troost te vinden en het leven vol te houden, juist 
als het zwaar is. 
 
De afgelopen tijd hebben we een paar inspirerende kerkdiensten beleefd die over dit 
thema gingen. 
Heel bijzonder was dat twee gemeenteleden, Jaap Dotinga en Fred Otten, in 
verschillende diensten hun persoonlijke ervaringen hierover wilden delen. 
Het waren indrukwekkende diensten waarin verhalen uit de Bijbel werden 
verbonden met hun eigen levensverhalen. 
De voorgangers spraken over een bijbeltekst die een belangrijke rol speelde in hun 
leven, waarna Jaap en Fred hun persoonlijke getuigenis gaven. 
Deze diensten waren een voorbeeld van pastoraat: het delen van ervaringen van 
hoop, acceptatie en geborgenheid, juist onder moeilijke omstandigheden. 
 
Voor wie er niet bij kon zijn, geef ik graag een korte samenvatting. 
Het verhaal van Jaap heeft eerder in de gemeentebrief gestaan, maar ik geef het 
graag nog eens weer in het kort. 
 
Jaap Dotinga 
Jaap, 81 jaar, timmerman en verdienstelijk muzikant, schonk ons het tafeltje waarop 
we de kaarsen kunnen aansteken. 
Bij de voorbereiding van de dienst zei hij bescheiden: “Ik ben helemaal geen 
spreker.” 
Maar toen hij sprak, was het stil in de kerk — iedereen was diep onder de indruk. 
 
Bij Jaap is longvlieskanker geconstateerd. Hij vertelde over zijn acceptatie dat het 
leven een einde kent. 
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Het meest indrukwekkende moment was zijn beschrijving van een ervaring van 
vrede: na een behandeling lag hij alleen op zijn kamer toen plots een gevoel van 
dankbaarheid en diepe rust over hem kwam. 
 
Zijn kernboodschap was: het gevoel geborgen te zijn in Gods hand overkomt je, het 
wordt je gegeven. Je hoeft niet bang te zijn. 
 
. 
 
Fred Otten 
De tekst die in mijn dienst centraal stond, luidt: 
“Maak mij de weg van het leven bekend.” – Psalm 16:11 
 
Tijdens een vakantie kreeg ik plotseling hartklachten. In de ambulance en het 
ziekenhuis was er een explosie van pijn in mijn borst — ik kreeg een hartstilstand. 
In dat moment van stilstand ervoer ik rust, licht en vrede. 
 
Toen ik op de IC bijkwam, was er grote hectiek. Ik lag aan allerlei apparaten. Er 
bleek een bloeding te zijn die niet door een operatie gestopt kon worden. Het enige 
wat gedaan kon worden, was bloedtransfusies geven en hopen dat de bloeding 
vanzelf zou stoppen. Maar dat kon maar beperkt doorgaan. 
 
Dan komt de vraag: is mijn einde nabij? 
Op zo’n moment kijk je terug op je leven. 
Dagelijkse zaken als werk, inkomen, status of hobby’s doen er ineens niet meer toe. 
Wat mij dierbaar was, kwam naar boven: ik heb Joke leren kennen, en samen 
hebben we drie gezonde kinderen gekregen. 
Ik besefte hoe klein ik ben, maar ook hoe onvoorstelbaar groot de schepping is. 
 
Toen kwam het besef dat mijn leven niet alleen bestond uit toevalligheden:  
God is vaker dichtbij geweest dan ik had gemerkt. 
Dat inzicht hielp me de pijn te dragen. 
 
Ik kon rustig nadenken over wat ik nog wilde doen voor mijn levenseinde, 
bijvoorbeeld gesprekken met mijn dochters. 
Die gesprekken waren onvergetelijk. 
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Zo kon ik mijn situatie accepteren en in vertrouwen afwachten wat zou komen. 
Na twee dagen kwam het bericht: de bloeding is gestopt. 
Ik mocht opknappen voor de openhartoperatie die nodig was. 

Ik heb ervaren dat God mij niet zal laten vallen uit Zijn handen. 
Dat het zo moge zijn. 

Na afloop van de dienst gaf ds. Boer mij als dank een plank met daarin gegraveerd 
de woorden: 
Hoe wonderlijk mooi is uw naam, 
verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U. 
Wat een kostbaar geheim: 
Uw naam is: Ik ben, en Ik zal er zijn. 
 
Dit zijn woorden die we niet vaak horen in het dagelijks leven, maar die van groot 
belang zijn. 
Daarom is het goed om samen kerk te zijn, om verhalen van geloof en hoop te 
delen en elkaar te dragen. 

Namens het pastorale team wens ik u allen een goede en gezegende kersttijd toe. 
Jan Meerdink 
 
 
VERJAARDAGSKAARTEN 
Al een paar jaar verzorgd Henny de Vlugt de verjaardagskaarten uit naam van de 
Protestantse Gemeente Ravenstein. Het wordt haar zo langzamerhand te veel en 
ze heeft aangegeven dat ze miv 1 januari 2026 stopt met het verzorgen van de 
verjaardagskaarten. 
 
Wie wil dit van Henny overnemen?  
 
En eerlijk is eerlijk, als er geen vervanger komt zijn we waarschijnlijk genoodzaakt 
om te stoppen met deze attentie naar onze gemeenteleden toe.  
Ook de kerkenraadsleden hebben al hun handen vol aan andere taken. 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij Corinne Verbraak. 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Allereerst willen wij ieder die het afgelopen jaar de geloofsgemeenschap heeft 
ondersteund, bedanken voor zijn of haar bijdrage.  
 
Voor 2026 hebben wij een jaarbegroting opgesteld.  
Hieruit enkele aandachtspunten. 
 De inkomsten (levend geld / kerkelijke bijdrage) hebben we lager ingeschat 
(€9.000) dan voorheen omdat het aantal leden dat bijdraagt, minder wordt.  
Gelukkig zijn er leden die iets meer geven dan 
voorheen.   
De jaarlijkse kosten voor onderhoud van de 
begraafplaats zijn begroot op €750, een deel 
daarvan is voor de verzorging van het talud.  
We willen investeren in de aanschaf van een 
beamer, het upgraden van de geluidsinstallatie 
en het verbeteren van de website.   
Hiervoor begroten wij €4.000,= .  
 
We schatten in dat er een tekort op de begroting zal zijn van €3.550,= . 
 
Wij willen een ieder oproepen om een (maandelijkse) bijdrage te blijven geven en 
wellicht een beetje te verhogen, om het werk van de kerk in stand te houden.  
U vindt de jaarbegroting als bijlage bij deze gemeentebrief. 
 
Jan Meerdink, Eelco van Vliet 
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VAN DE VROUWENVERENIGING 
- De eerste bijeenkomst betrof een lekkere lunch bij Restaurant De Kriekeput op 
maandagmiddag 15 september. We hebben allemaal een reuze gezellige en lekkere 
lunch gehad. 
-Maandag 20 oktober zijn we niet samen geweest.  
Teveel zieken gooide roet in de avond waardoor we hebben afgelast.  
-Maandag 17 november is Sinterklaas bij ons langs geweest.  Iedereen had gezorgd 
voor een leuk cadeautje en een mooi gedicht. We hebben een hele leuke avond 
gehad. 
-Maandag 15 december hebben we onze kerstviering. Alle dames hebben een 
opdracht gekregen, de een zoekt een lied, de ander een verhaal, weer een ander 
een gebed/gedicht. Het wordt een mooie avond. 
 
En u weet het, er is genoeg ruimte voor meer dames.  
Kom eens kijken, vraag informatie bij ons bestuur  
Henny de Vlugt of Marry van Oosteren. 
 
INGEKOMEN BRIEVEN 
Beste diaconie van de Protestantse Gemeente Ravenstein, 
Heel hartelijk bedankt voor de gift van € 200 die we vanuit uw diaconie, uw 
gemeente in de maand oktober mochten ontvangen. 
Wilt u onze dank ook overbrengen aan uw gemeenteleden?   
Dit is wat uw gift betekent… 
Met steun van kerken kan de Rudolphstichting haar diaconale werk doen in 
Jeugddorp De Glind. 120 uithuisgeplaatste kinderen, veelal getraumatiseerd door 
wat ze in hun jonge leven meemaakten, vinden hier een veilig thuis. 
In De Glind worden uithuisgeplaatste kinderen opgevangen in gezinshuizen; dit zijn 
gewone gezinnen, waarvan de ouders de opleiding en ervaring hebben om aan 
deze kwetsbare kinderen de verzorging, opvoeding en begeleiding te geven die ze 
nodig hebben. 
De gezinshuizen staan verspreid over het dorp en buitengebied, op die manier 
wordt specialistische woonopvang gecombineerd met het gewone leven. De Glind is 
geen instellingsterrein, kinderen maken deel uit van de maatschappij en horen erbij 
in de dorpsgemeenschap. 
We zetten uw gift graag in voor ons werk voor Jeugddorp De Glind (bij Barneveld). 
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SPONSOR ALYSSIA IN DE STRIJD TEGEN KANKER 
(pleegdochter van Eelco, organist van de kerk) 
 
Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor de actie 
'Kika Korte Broek' van Stichting Kinderen 
Kankervrij (KiKa).  
Van 15‐19 december zamelen ze geld in, in de 
hoop dat kinderen kunnen genezen van hun ziekte, 
zodat ze vrij en vrolijk kunnen leven. 
 
Mijn pleegdochter Alyssia van 11 jaar doet hieraan 
mee; sinds oktober loopt ze al in een korte broek 
om aandacht te vragen voor kanker en eventuele 
genezing.  
 

 
 
Kijk op kikakortebroek.nl voor meer informatie en zoek bij 
Actievoerders naar Alyssia om direct te doneren  
(of gebruik hiervoor de QR‐code). 
 
 

 
Als (pleeg)vader help ik haar graag om aandacht van familie, kennissen, bedrijven 
en kerken te vragen om het werk te steunen. We timmeren flink aan de weg, omdat 
het doel heel erg goed is; kinderen en kanker hoeft en hoort niet.  
Dat een kind van 11 jaar zich daarom bekommert is mooi om te zien. 
 
Wellicht heeft u een bijdrage over voor de kinderen, die in angst en onzekerheid 
leven, en geen toekomst zien. Alvast bedankt! 
 
Eelco van Vliet   



 
      GEMEENTEBRIEF 
       december / januari  
       PKN Ravenstein 

____________________________________________________________________________________________ 

13 

 

 
THEATERVOORSTELLING 'LIEVE HEMEL' 
Na het succes van In Gods naam met Bas Ragas komt Nachtzon Media in 
samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland met een nieuwe muzikale 
voorstelling. 
 
In ‘Lieve Hemel’ duikt presentator en zanger Joris Linssen in het eeuwenoude 
Bijbelverhaal van Ruth. Een ontroerende en eigentijdse zoektocht naar hoop en 
verbondenheid in een wereld die razendsnel verandert en waar mensen elkaar 
soms uit het oog verliezen. 
 
Samen met muzikanten Myrthe van de Weetering (zang, viool en contrabas) 
en Vera Marijt (piano, toetsen en zang) brengt Joris een voorstelling vol kwetsbare 
verhalen, ontroerende en herkenbare muziek, verweven met persoonlijke reflecties. 
 
De inspiratie voor ‘Lieve Hemel’ ontstond toen Joris onverwacht belandde bij - het 
Kerkasiel in Kampen - een plek waar een familie maandenlang bescherming vond in 
een kerk die haar deuren wijd openzette.  
De ontmoeting met de familie en de vrijwilligers om hen heen raakte hem diep.  
In hun verhaal zag hij dezelfde veerkracht en hoop terug die ook het verhaal van 
Ruth kenmerkt. Maar het verhaal roept ook de vraag op of er nog wel plek is onder 
de hemel voor eenieder. 
 
‘Lieve Hemel’ is een voorstelling over angst en overgave, over verliezen en opnieuw 
beginnen - over hoe we, te midden van een veranderende wereld, toch steeds weer 
richting vinden en over de kleine wonderen die ontstaan wanneer we ons hart 
openstellen. 
 
Als je op onderstaande link klikt, kom je op de juiste site terecht met daarop ook de 
theaters waar hij speelt. 
 
                 Theatervoorstelling 'Lieve Hemel' | Protestantse Kerk in Nederland 

VAN DE KLEINGELOVIGEN 
Vrijdagavond 19 december om 19.30 uur willen wij graag een bijeenkomst 
organiseren. We zijn nog druk bezig met de invulling ervan, maar het zal zeker weer 
de moeite waard zijn om te bezoeken.  
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ADVENTSLIED NA HET AANSTEKEN VAN DE KAARS 
 
Nadat de ouderling van dienst op de adventszondag de kaars heeft aangestoken 
zingen we een zogenaamd advents-stapellied. 
Iedere adventszondag 30 november, 7, 14 en 21 december zingen we dit lied. 
Bijgaand hieronder deze tekst de melodie en tekst zodat u of jij alvast het lied kunt 
bekijken, zingen, overdenken in deze weken van verwachten op de komst van het 
Kind! 
 
Tot zondag! 
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KLEURPLAAT 
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COLOFON 
Kerkgebouw Garnizoenskerk, Servetstraat 1, Ravenstein 
Postadres  Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein 

Kerkelijk werk  Leon Teubner  pastoraat@pkn-ravenstein.nl 
Contactpersoon  Jan Bekker diaconie@pkn-ravenstein.nl 
 
                    INLEVERDATA KOPIJ GRAAG AANLEVEREN VOOR 20 JANUARI  
 
Opmaak, Layout  Eelco van Vliet 
Eindredactie  Corinne Verbraak, kopij@pkn-ravenstein.nl 
 
. 
 
CONTACTGEGEVENS KERKENRAAD 
Jan Meerdink  ouderling; 06 46 27 25 59 
Leon Teubner ouderling-scriba & pastoraat; scriba@pkn-ravenstein.nl,   
                           06 18 33 29 29 
Henk Visscher ouderling (t/m 31 december 2025)  
Elly Vreenegoor ouderling-kerkrentmeester;  
                           kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl    
Eelco van Vliet  kerkrentmeester 
 
Jan Bekker   diaken; diaconie@pkn-ravenstein.nl 
Corinne Verbraak diaken; kopij@pkn-ravenstein.nl, 06 13 06 19 31 
 

College van Kerkrentmeesters  Rabobank NL55RABO 0143 1025 83 
College van de Diaconie   Rabobank NL78RABO 0373 7449 86 


